
In onderstaande tekst heb ik me proberen af te zetten tegen het evidente. Ik trek de
hedendaagse haastige doelgerichte maatschappij in vraag en probeer hier een oplossing
aan te bieden. Niet altijd kiezen voor het evidente en net iets langer stilstaan.


