
“Als het gevoel van eigenwaarde verloren gaat, is onze beschaving tot ondergang
gedoemd.”

Edward Franklin Albee III
Amerikaans toneelschrijver (1928-2016)

Kan je je zelf nog in de ogen kijken als je je eigen waarde verloochend?

Het coverbeeld is getrokken op een tentoonstelling in de Weltkulturebe Völklinger
hütte in 2022. Het beeld bewoog, ongegeneerd en gigantisch groot. De ruimte vulde
zich met een gevoel van schoonheid enerzijds en degout anderzijds. De vraag rees,
hoe kan je jezelf zo laten gaan? Hoe kan je je eigen waarde zo laten verloederen?

Wij hebben in onze essays geprobeerd om onze eigen waarde van kunsteducatie niet
te laten verloederen. Wij hebben een poging ondernomen om de waarde van
kunsteducatie te onderstrepen.

Wij moeten onze eigen waarde trouw blijven.


