
Belinda Meuldijk – Mijn beste vriendin 
 

Haar glimlach kan doden 
haar ogen beloven 

dingen die jij alleen gelooft in je dromen 
ze laat alleen dat zien wat jou aan haar bindt 

ze jokt als een kind 
maar toch blijft ze mijn beste vriendin 

 
Haar liefde verwart 

ze verleidt of verlaat je 
je geeft haar je hart en ze lacht 

en verraad je 
ze nam wat ik weggaf vanaf het begin 

ze steelt als een dief 
maar toch blijft ze mijn beste vriendin 

 
Oh, ze past goed op zichzelf 

en ze heeft alle tijd 
want de tijd is van haar 

Oh, ze geeft zich nooit bloot 
ze geeft zelden iets toe 

maakt alleen een gebaar 
 

Ze toont je de hemel, ze geeft je de hel 
ze wil echt wel trouw zijn, 

alleen aan zichzelf, 
wil jij zoet, wil zij zout, 
zij krijgt altijd haar zin 

geef jezelf maar de schuld 
want ze blijft toch mijn beste vriendin 

 
Voor onschuld te ijdel, 
voor jou veel te snel 

je kan haar niet winnen, 
want jij bent haar spel 

veroordeel haar niet omdat ik haar bemin 
ach, ze geeft niets om jou, 
ze is meer dan een vrouw 

ze is altijd m'n beste vriendin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Herman Finkers – Een vriend 
 

Een vijand is niet zo erg, een vijand kun je nog wel aan 
Maar als een vriend gaat slaan 

Een vijand, heb ‘m rustig lief, vergeef ‘m alles, 
Want hij weet niet wat-ie doet, maar een vriend beseft alles wat-ie doet 

 
Een vijand slaat je, daar is-ie vijand voor, je geeft hem nog een wang, 

Je voelt je heilig en het leven gaat wel door 
Een vijand doet wat hij voor staat; het is je vriend die je verraad 

 
Je bent bedroefd tot stervens toe en Petrus’ ogen worden moe 

Terwijl je bloedt uit pure angst is je apostel nog het bangst 
Als je ter dood veroordeeld bent dan zegt hij dat hij je niet kent 
En hang je stervend aan het kruis dan blijft hij angstig in zijn huis 

En wil je schuilen voor gevaar dan heeft hij snel een smoesje klaar 
Want ja ook hij heeft een gezin dus nee je kunt er echt niet in 

Hij sluit z’n deur weer razendsnel en zegt “Je snapt het zeker wel” 
Wanneer je aan het hachje komt, is de vriendschap snel verstomd 

 
Maar een vijand is altijd trouw, een vijand hecht zo aan dat leven van jou 

Dat hij graag het zijne geeft als hij het jouwe daarmee heeft 
Hij gooit zich om met dynamiet want om zijn eigen geeft hij niet 
Hij blaast zich op zonder berouw, dat doet hij allemaal voor jou 

En op je executieplek is ook een vijand niet zo gek 
Hij is bekommerd om je lot, je krijgt van hem ’t genadeschot 

 
Dus daarom: wil jij mijn vijand zijn? 

Ik heb iets nodig waar ik werkelijk op kan bouwen 
Een iemand die ik altijd kan vertrouwen 

En doe je dan toch nog onverwacht iets dat ik van mijn vijand nimmer had verwacht 
Dan zeg ik: “Zo, hee, wat val jij mij ontzettend mee” 

Want een vijand is tot daar aan toe, maar een vriend; 
je wenst het je ergste vijand nog niet toe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Toon Hermans - Vriend 
 

je hebt iemand nodig 
stil en oprecht 

die als het erop aan komt 
voor je bidt of voor je vecht 

pas als je iemand hebt 
die met je lacht en met je grient 

dan pas kun je zeggen: 
'k heb een vriend 

 
als je iemand hebt 

die alles met je deelt 
de tafel en het bed 

één die nooit verveelt 
als je iemand hebt 

die al je zorgen heelt 
weet je wat dat zeggen wil 
weet je wat dat scheelt? 

 
je hebt iemand nodig 

stil en oprecht 
die als het erop aan komt 

voor je bidt of voor je vecht 
pas als je iemand hebt 

die met je lacht en met je grient 
dan pas kun je zeggen: 

'k heb een vriend 
 

pas als je iemand hebt 
die met je lacht en met je grient 

dan pas mag je zeggen: 
ik heb 'n vriend 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



Een leuke vriend 
 
Ik heb vanochtend uw gedicht gelezen 
over een wereld die aan uw voeten ligt 
en over uw pantoffels met gaten in de zolen 
door al het slaapwandelen in de nacht 
 
ik heb uw woorden met mijn geest  
verslonden als een hongerige tijger 
 
misschien bent u een leuke vriend voor mij 
en maakt u mij gelukkig met mooie woorden en rijke verzen 
 
ik ga vanavond uw gedicht weer lezen 
over een wereld aan je voeten 
pantoffels met gaten 
en schrijf mij erbij aan je arm, als trouwe vriend 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Een vriend is 

Een vriend, is iemand die je dag goedmaakt. 

Een vriend, is iemand die je alles kan vertellen. 

Een vriend, is iemand die je doet glimlachen. 

Een vriend, is iemand die eerlijk is tegenover jou. 

Een vriend, is iemand die het altijd leuk heeft met jou. 

Een vriend, is iemand die heel veel voor je betekent. 

Een vriend, is iemand die je slechte tijden voor een tijdje laat vergeten, 

Een vriend, is iemand die je kunt zeggen, 

Ik hou van je op heel bijzondere manier .. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



M’n Opa – Annie MG Schmidt & Harry Bannink 

M’n opa, m’n opa. m’n opa 
In heel Europa was er niemand zoals jij 

M’n opa, m’n opa. m’n opa 
En niemand was zo aardig voor mij 
In heel Europa, m’n ouwe opa 

Nergens zo iemand als jij 
Niemand zo aardig voor mij 
M’n opa, m’n opa, m’n opa 

Niemand zo aardig voor mij 
M’n ouwe opa 

Elke zondagmiddag bracht ie toffies voor me mee 

Ik weet nog de spelletjes die opa met me dee 
Restaurantje spelen en m n opa was de kok 
Bokkewagen spelen en m n opa was de bok 

Als ik me verveelde ging ik altijd naar hem toe 
Hij verzon een spelletje en nooit was hij te moe 
Van de dijk afrollen en m’n opa was de dijk 

Detectiefje spelen en m’n opa was het lijk 

Samen naar de apies kijken, samen naar het strand 
En als je geluk had ging je samen naar de brand 

Samen op het ijs en met een sleetje in de sneeuw 
Leuwentemmer spelen en m’n opa was de leeuw 
Altijd als we samen waren hadden we plezier 

Stierenvechter spelen en m’n opa was de stier 
 
M’n opa, m’n opa. m’n opa 

In heel Europa was er niemand zoals jij 
M’n opa, m’n opa. m’n opa 
En niemand was zo aardig voor mij 

In heel Europa, m’n ouwe opa 
Nergens zo iemand als jij 
Niemand zo aardig voor mij 

M’n opa, m’n opa, m’n opa 
Niemand zo aardig voor mij 
M’n ouwe opa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De Jongens Van De Reisvereniging – Annie MG Schmidt & Harry Bannink 

'k Zou zo graag 'es willen weten of ze nog bestaan 
Zijn ze ons vergeten, hoe zou 't met ze gaan 
'k Zou zo graag es willen weten hoe het met ze ging 
De jongens van de reisvereniging 
 
Met de hele club op reis naar de Lorelei 
Met Marinus en Mathijs naar de Lorelei 
Met Evert en met Vic 
Met Robbie en met Dick 
Wat hadden we een gein met Johan en Boudewijn 
(Dat was langs de Maas en langs de Waal) 
 
Met de hele club op reis naar Venetië 
Met Cornelis en met Gijs naar Venetië 
Met Lennie en met John 
Die altijd zoveel kon 
Hoe zou het met ze zijn sinds dat reisje op de Rijn 
 
'k Zou zo graag 'es willen weten of ze nog bestaan 
Zijn ze ons vergeten, hoe zou 't met ze gaan 
'k Zou zo graag es willen weten hoe het met ze ging 
De jongens van de reisvereniging 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vriendjes voor altijd - Henny Vrienten 
 
Ienie: Tommie, zijn wij vriendjes? 
Tommie: We spelen toch samen! 
Ienie: Ja, dat weet ik wel, maar... zijn wij echt vriendjes? 
Tommie: Ja, eh, ik dacht van wel eigenlijk... 
Tommie: lk hoor bij jou en jij hoort bij mij 
Ienie: Als jij moet lachen, dan ben ik blij 
Tommie: Als jij moet huilen, 
Ienie: dan huil jij mee 
 
Samen: Wij blijven altijd samen met z’n twee! 
Want wij zijn vriendjes en echte vriendjes 
raken elkaar nooit, nooit meer kwijt 
Wij zijn echt vriendjes, 
twee dikke vriendjes 
Ja wij zijn vriendjes voor altijd! 
 
Pino: En ikke dan, hé Tommie, hé Ienie, en ikke dan? 
Pino: Als jullie huilen, heb ik verdriet. Als jullie jokken dan klik ik niet. Als jullie spelen 
Tommie: Dan speel jij mee 
Pino: nou zie je wel 
Ienie: Als wij iets delen 
Tommie: Deel jij mee 
Ienie: ja, dat is waar 
Pino: Als jullie lachen ben ik ook blij 
Tommie/Ienie: Dat klopt, Pino! Pino, je hoort erbij! 
 
Samen: Want wij zijn vriendjes en echte vriendjes 
raken elkaar nooit, nooit meer kwijt 
Wij zijn echt vriendjes 
drie dikke vriendjes 
ja, wij zijn vrienden voor altijd! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Daarvoor ben je een vriend – Jim Henson 
 
E: Ik ben slordig. 
B: Heel erg slordig! 
E: Maar dat vind jij niet erg, al ben ik slordig. 
     Ben ik slordig, dan vergeef je het! 
     Daarvoor ben je een vriend. 
 
E: Jij houdt van duiven. 
B: Ik ben er gek op! 
E: Vind ik niet erg, je mag ze van me houden. 
     Dat je ze leuk vindt, vind ik niet erg. 
     Daarvoor ben je een vriend. 
 
E: Een vriend, die ruimt samen met je op. 
B: Samen?! Ik doe het meestal alleen! 
E: Een vriend geeft je voor wat herrie niet op je kop. 
B: Welke herrie? Wat dan? 
E: Zoals dit! 
 
E MAAKT HERRIE 
 
E: Vind je niet hé? 
B: Nee, niet erg. Ik ben wel moe. Ik ben heel erg moe! 
E: Jij bent moe. Vreselijk moe, vind ik niet erg dat jij zo moe bent. 
     Als je moe bent, vind ik dat best hoor want ik ben je vriend. 
B: Zo kan ik toch niet slapen?! 
 
E: Een vriend kijkt je nergens kwaad op aan. 
     Een vriend laat zijn vriend altijd kalm begaan. 
     Hij neemt niets kwalijk! 
 
E: Oh, hij slaapt. DAT VIND IK BEST HOOR! VIND IK HELEMAAL NIET ERG! 
B: Wat?! 
E: Jij slaapt lekker, ga je gang maar en slaap lekker! 
B: Slapen?! 
E: Dat je slaapt vind ik niet erg hoor, daarvoor ben ik je vriend. 
B: Ik ga in de keuken slapen. 
E: DAARVOOR BEN JE EEN VRIEND! 
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