
9 december 2018 

 

 

‘Populus Sion’ 

 

 

Orgelvesper 

Organist: Erik Zwiep 

 

 

Werkgroep vespers Protestantse Gemeente Goes 

Grote of Maria Magdalena Kerk | Goes 

 

  



Musica ad limina (muziek bij/op de drempel)  

Ach Gott, tu dich erbarmen BWV1109 – J.S. Bach 

We gaan staan en zingen bij het binnendragen van het licht: 

Hymne: Lied 442 

Beurtspraak  

v. God, kom ons bevrijden 

a. Laat uw aangezicht over ons lichten 

 

We gaan zitten 

Psalmengebed:  Psalm 80: 1 en 2 

Schriftlezing: Openbaring 12:1-12 

“Een Kind is ons geboren” 

L: Woord van de Heer 

A: LOF ZIJ CHRISTUS 

Stilte 

Korte beurtzang Lied 455: 2 

 

 
 

Musica pro Deo  

Es ist gewisslich an der Zeit BWV734 – J.S. Bach 

 

We gaan staan voor het zingen van de: 

Lofzang van Maria Lied 157a 

 

We gaan zitten 



Gebeden  

l. Heer, hoor mijn gebed 

a. EN MIJN ROEPEN KOMEN TOT U 

Avondgebed  

Blijf bij ons, Heer, want de dag loopt ten einde  

en de avond overvalt ons. 

Blijf bij ons, Heer, want wij vrezen het duister dreigen  

van een nacht die een eeuwigheid duurt. 

Blijf bij ons, Heer, want wij wachten gespannen op de morgen  

en wij weten niet of hij wel komt. 

Blijf tot ons spreken, ook als wijzelf door onheil vandaag woordloos zijn geworden. 

Blijf naar ons omzien, wanneer onze ogen speuren  

naar een lichtpunt in het donker. 

Blijf naar ons luisteren, als wij U zeggen  

wat wij nog aan niemand hebben toevertrouwd. 

Blijf bij ons, Heer, met een enkel woord, een eenvoudig gebaar, vol warmte, troost, gemeenschap.  

Blijf bij ons, Metgezel, ga met ons mee onderweg  

en vertel ons het geheim van geloof, hoop en liefde. 

Blijf bij ons, Vriend, en help ons dat wij jou niet verlaten  

in al je eenzaamheid van deze nacht. 

Blijf bij ons, blijf ons nabij, blijf bij ons. 

 

Voorbede intenties steeds afgesloten met acclamatie:  

 

Gebeden: 

God, al bent U onzichtbaar, onnaspeurbaar, 

al zwijgt voor ons de hemel in alle talen - 

open onze ogen voor het licht van uw Woord: 

dat wij daarbij onze weg vinden. 

Zo bidden wij samen... 

 



Wek in ons de volharding U niet los te laten 

onze naasten niet te vergeten, 

aan U niet te twijfelen en te wanhopen. 

Wek in ons de volharding ten einde toe te gaan 

en al wat anderen en ons kan troosten te zoeken bij U. 

Zo bidden wij samen... 

 

Leer ons het verwachtingsvolle vertrouwen te omhelzen,  

die het hart versterkt, de geest verlicht, de gewonde ziel geneest. 

Dat wij ruim baan maken voor U, 

voor uw komst in ons leven en samenleven. 

Zo bidden wij samen... 

 

God, wij bidden tot U, 

dat wij tot inkeer komen en ons omkeren naar U; 

dat wij heil en vrede voortaan vinden in ons geloof in U. 

Zo bidden wij samen... 

 

U die ons troosten wilt, U zoeken wij in de stilte van dit huis, 

dat U onze deelgenoot wilt zijn in wat ons verdriet en bezorgd maakt... 

 

Stil gebed 

Onze vader 

 



 

 
 

Avondlied 452 

 

We gaan staan voor het zingen van de: 

Zegenbede en Amen  

NLB 418: 1, 2 

We gaan zitten 

Musica pro Deo 

Wie schön leuchtet der Morgenstern – N.W. Gade 

 


