
De geur van tijd  
 
Tijd heeft een geur 
ik heb hem zelf 
geroken toen mijn vader  
het liet zien  
het oude kerkje 
bij Wijns in Friesland.  
 
‘Moet je eens kijken,’ zei hij. ‘ 
Je ruikt hier een paar eeuwen.’  
Ik keek, stak mijn neus 
naar voren.  
 
En tussen de muur en de deur  
rook ik tijd 
stof en verheven woorden  
vreugde, oude kleren  
tranen en hout.  
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