
Beste alumni,  

je verliet de opleiding Pedagogie van het Jonge Kind misschien al enkele jaren of je 
sloeg nog maar pas je vleugels uit om het professionele veld te betreden. Ik hoop dat 
het jullie goed gaat en dat de opleiding jullie op weg heeft kunnen zetten om een plek 
te vinden die bij je past  

Vandaag heb ik jullie nodig om mij te inspireren. 

In de opleiding stond een kunstzinnige benadering centraal en100 talen waren 
aanwezig om met elkaar te connecteren. We vroegen jullie vaak te reflecteren en ook 
het non-verbale kreeg daarin zijn plek.  

In dit verhaal kadert mijn vraag. Ik ben op zoek naar sporen van die periode,  

jullie herinneringen, wat overbleef en wat vandaag in jou nog leeft. 

 

Zouden jullie mij een postkaart willen sturen (digitaal of per post) met een 
welgekozen beeld, of een audio opname met een ingesproken fragment, waarin 
jullie iets vertellen over wat de opleiding jullie heeft gebracht: een levendige 
herinnering, een ervaring die een indruk maakte, een bedenking, een suggestie, een 
associatie…  

 

Ik maak daarvan 1 groot werk, ook daarvoor heb ik jullie nodig:  

Ik zoek alumni die samen met mij (op de campus) willen creëren (tijdens één of twee 
sessies) om de verzamelde getuigenissen te verdiepen in beeldend werk. 

 

Dit project kadert in een onderzoek, ik deel vanzelfsprekend graag de resultaten 
nadien.  

De deelname kan anoniem en ik ga ervan uit dat ik bij deelname de toestemming 
heb om de data te gebruiken. 

 

Hartelijk dank alvast, ik (en de collega’s van Pjk)  kijk hoopvol uit naar jullie 
getuigenissen! 
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